Verbonden

Maatjes

Dick en Olaf

v . Heleen Polinder

et omgaan met mensen die ‘anders’ zijn, zit Dick Wakker uit
Nieuwerkerk aan de IJssel in het bloed. Het is daarom niet
toevallig dat Dick gevraagd werd om maatje te worden van Olaf.

Olaf is een vrolijke jongeman met een

hand in hand lopen. ‘In het begin vond ik dat

fotografisch geheugen, die door complicaties lastig, maar inmiddels denk ik daar niet meer
tijdens zijn geboorte gehandicapt is over na.
geworden. Hij kan moeilijk praten. Hij woont Olaf geniet enorm van de uitjes. Als zijn

in een zorginstelling, maar had behoefte
om er af en toe op uit te gaan. Inmiddels

moeder zegt: ‘Dick komt’, wordt Olaf
helemaal blij. Dick en Olaf doen van alles

is dorpsgenoot Dick al ruim negen jaar het samen: fietsen, wandelen in het bos, naar

maatje van Olaf.

een concert van Elly en Rikkert, samen naar

Voor Olaf is het belangrijk dat hij zich veilig de dierentuin. Olaf is gek op dieren. Hij kan

voelt bij iemand. ‘Ik merkte dat Olaf direct

een klik had met Dick’, vertelt
Olafs moeder. ‘Olaf laat altijd
duidelijk merken wat hij van
iemand vindt. Hij ging bij de
kennismaking naast Dick op
de bank zitten en pakte zijn
hand. Toen wist ik gelijk dat
het goed zat’

‘In het begin moest ik best
wennen’, geeft Dick toe,
wiens oudste dochter net zo
oud is als Olaf. ‘Het is niet je
eigen kind.’ Olaf wilde graag
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urenlang naar een krokodil zitten kijken. ‘Met

‘De liefde en tijd die je
investeert, krijg je
dubbel en dwars terug.’



de trein reizen vindt Olaf
ook geweldig), vertelt Dick.
‘Daar begint het uitje al’
De warme band tussen
Dick en Olaf is merkbaar
tijdens het gesprek. Ook
de band tussen Dick en
zijn vrouw met de ouders
van Olaf is goed. Voor
Olafs ouders betekent het
vrijwilligerswerk van Dick
veel. ‘Olaf komt z6 vrolijk
terug’, vertelt zijn moeder.
Het vrijwilligerswerk van
Dick is een verrijking voor
alle partijen. Dick: ‘Het helpt
dat Olaf een makkelijk en
dankbaar iemand is. Hij

is met alles blij. Echt met
alles.’ Samen zingen ze
liedjes, maken ze grappen.
Regelmatig zegt Olaf tegen
Dick: ‘Ik hou van jou!

‘De liefde en tijd die je
investeert, krijg je dubbel
en dwars terug’, vertelt
Dick. ‘Olaf is zo heerlijk
ongecompliceerd en
dankbaar. Bij hem kan ik
honderd procent mezelf zijn.
Je hoeft je niet anders voor
te doen. Zo fijn is dat!’ m

Heeft u, net als Dick, ook tijd en liefde te geven?
Dan is vrijwilligerswerk bij de NPV wellicht iets voor u.

Kijk op npvzorg.nl/thuishulp

of stuur ons een mail via thuishulp@npvzorg.nl.
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